
† Theo Voosselen (87 jaar)  

echtgenoot van Mia van Buggenum 
 

Theo was geboren in Aasterberg en bracht daar zijn jeugd door. 

Op 21- jarige leeftijd werd hij opgeroepen voor dienst in 

Nederlands Oost-Indië: een tijd, die een beduidende stempel op 

zijn leven drukte, maar waar hij, zoals velen van zijn 

lotgenoten, zelden over sprak. De jaarlijkse herdenking in het 

stadspark in Roermond naderhand sloeg hij echter nooit over. 

Na zijn terugkeer trouwde hij met Mia van Buggenum en 

bouwden zij hun huis in de Past. Cramerstraat, waar zij 58 jaar 

gewoond hebben. Hun huwelijk werd gezegend met 3 kinderen. 

Theo was een kundig en nauwgezet vakman, die een eigen 

procédé ontwikkelde in de kunststofbranche, waar hij niet alleen 

in zijn werk, maar ook veel bekenden mee geholpen heeft; en 

waartoe hij vaak uitgezonden werd om die kundigheid over te 

dragen. Na zijn pensionering was het de tuin, waarin hij veel 

uren doorbracht om die in perfecte staat te houden. Hij was een 

man die weinig woorden nodig had, maar wiens gouden handen 

een duidelijke taal spraken; hij wist waar hij voor stond en 

maakte daar zonder omwegen werk van. Een val in de tuin was 

het begin van een moeizamere periode, die hem uiteindelijk 

naar een zorgcentrum bracht. Een nieuwe val daar deed hem in 

een rolstoel belanden. Op 25 mei jl. ontving hij de Ziekenzalving 

en op 1 juni namen wij afscheid van hem in de parochiekerk. 

Rust in Vrede!  
 


